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‘LEEG EN VERLATEN?’ 
Van het ene jaarthema naar het andere  

 
 
Voorganger: ds. Willem de Boer 
Organist: Frank den Herder 
Lector: Lisa Litjens 



Orgelspel: Ouverture uit ‘Die Schöpfung’ (Joseph Haydn) 
 
Aansteken van de Paaskaars & woord van welkom 
 
Stilte (staande) 
 
Bemoediging en Groet:  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.    
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  
 
V. De Heer zij met u! 
A. Ook met u zij de Heer. 
 
Drempelgebed –    
K.: Wilt U voor ons  

aanwezig zijn, God? 
V.: Want in de chaos van het leven 

weten veel zich leeg en verlaten. 
K.: Wilt U bij ons zijn, God? 
Allen: In dit huis waar de  

wolk van gebeden hangt  
van allen die ons zijn voorgegaan. 

K.: Wilt U er voor ons zijn, God,  
laat het ons merken. 

V.: Omring ons met uw liefde: 
Allen: wees ons tot licht 
 en tot vrede. 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 150 (hierna gaan we weer zitten) 

 
2 
Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 



Gebed om ontferming  
 
Zingen: Lied 985 

 
 

2 
Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
 
3 
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 
 
Met de kinderen 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Genesis 1 vers 1 tot en met 13 
 
 
 
 



Zingen: Lied 850 
 

 
 
2 
Wie was erbij toen Gij de zeeën, 
de chaos tot bedaren riep? 
Waar waren wij toen Gij het leven, 
het nijlpaard en de pijlstaart schiep? 
 
4 
Hoe zouden wij U kunnen peilen? 
Ons meetsnoer is zo klein en broos. 
Verborgen blijven uw geheimen, 
uw schepping maakt ons sprakeloos. 

 
3 
Wie zijn wij dat wij zouden weten 
de oorsprong van wat leven is, 
de tijd door U ons toegemeten, 
de toekomst, uw geheimenis? 
 
5 
Geen mens bij machte uit te leggen 
wat in uw plan besloten ligt. 
Wij hebben het van horen zeggen 
en dorsten naar uw onderricht. 
 

Overweging  
 
Orgelspel: ‘Wat God doet, dat is wel gedaan’ (Lied 909 - Rutger van Mazyk) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Lied 932 
 

  
 
2 
Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig 
te vroege vrede, maar geef je aan God. 
Voedsel is het dat niet verzadigt, 
drinken te over, toch kwelt dorst. 
 

3 
Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam, 
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel? 
Soms even raakt hemel de aarde; 
God geve dat je ziet en weet. 
 

4 
Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen, 
durf te geloven, hoor: God heeft je lief. 
In pijn en leed deel je in Christus, 
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet. 
 
Gebeden – dankgebed, voorbeden, - na de woorden ‘zo bidden wij’ zeggen wij 
tezamen: ‘God onze Schepper, houd ons in leven’ – stil gebed, ‘Onze Vader’.  
 
Mededelingen  
 
Collecte – De eerste collecte is bestemd voor een project, - ondersteund door 
‘Kerk in Actie’ -, van de kerk in Noord-Ghana om jongeren aan werk te helpen. 
Ghana heeft een jonge bevolking: meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn 
energiek en willen allemaal iets van hun leven maken.  



Vooral vanuit de afgelegen dorpen in het droge noorden van Ghana trekken veel 
jongeren naar de grote steden in het zuiden, op zoek naar werk. Een deel heeft 
succes, maar een ander deel komt in moeilijkheden. De kerk wil jongeren kansen 
bieden in hun eigen omgeving. Ieder jaar krijgen veertig jongeren daarom de 
kans om ondernemersvaardigheden en een praktisch vak te leren. Monica (21) 
leert nu het kappersvak. Priscilla (25) leert weven en wil later een eigen weverij 
beginnen. Elisha (24) wordt opgeleid als kleermaker. Hij wil later als kleermaker 
aan de slag in zijn eigen dorp en zelf ook mensen opleiden.  
 
De tweede collecte is bestemd voor onze bijdrage aan het landelijk kerkenwerk. 
 
Zingen: Lied  146c vers 1, 4 en 7

 



4 
Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht openbaarde, – 
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houdt ook ons zwak geloof in stand. 
Halleluja! Halleluja! 
 
7 
Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
Zegen   
 
Zingen:  

  
 
Orgelspel: Fantasie over ‘Kom Schepper, Geest’ (Lied 360 - Frank den Herder) 
 
 
 


